Morgendienst Ontmoetingskerk

Zondag 17 november 2024
9¢ zondag van de herfst
Liturgische kleur: groen

Aanvang: 10.00 uur

Medewerking van het koor ‘Spirit’
o.l.v. Sjaak Warnaar

voorganger: ds. Annelene Metz
opening: Frans Ritmeester
lector: Rob van der Moolen
orgel/vleugel: Sjaak Warnaar



De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vandaag vanaf het
begin van de dienst welkom bij de Kinderkerk 2.0 en de
kinderen van groep 5 t/m 8 bij de Juniorkerk 2.0

Welkom en mededelingen

Stil gebed (we gaan staan)

Aanvangslied: Here Jezus, om uw woord (LB314)
Bemoediging en groet

(we gaan zitten)

Koorzang: | lift my eyes

| lift my eyes

to the quiet hills

in the press of a busy day

as green hills stand

in a dusty land

so God is my strength and stay.

I lift my eyes

to the quiet hills

to a calm that is mine to share;
secure and still

in the Father’s will

and kept by the Father’s care.



| lift my eyes

to the quiet hills

with a prayer as | turn to sleep

by day, by night,

through dark and light

my Shepherd will guard his sheep.

| lift my eyes

to the quiet hills

and my heart to the Father’s throne
in all my ways

to the end of days

the Lord will preserve his own.

Gebed van inkeer

Genadeverkondiging: Psalm 103:8
“Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.”

Zingen: God wijst mij een weg (Hemelhoog 418)

Spirit:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.



allen:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Spirit:

Al moet ik door de wildernis -

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

allen:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Gebed bij de Schriften

Schriftlezing: Hebreeén 10:19-25



Koorzang: Goin’ home up yonder

If you want to know where I’'m going soon,
if anybody ask you where I’'m going soon:
I’m going up yonder to be with my Lord.

| can take the pain the heartaches they bring:
the comfort in knowing I'll soon be gone.

As God gives me grace, I'll run the race

until | see my Savior face to face.

Schriftlezing: Marcus 12:38-13:2

Zingen: De wijze woorden en het groot vertoon
(LB1001)

Koorzang: Pilgrim Song

My sisters | have found

a land that doth abound
with fruit as sweet as honey;
The more | eat | find,

the more | am inclined

to shout and sing hosanna.

My soul doth long to go
where | may fully know
the glory of my Savior
and as | pass along

| sing the Christian song,
I’m going to live forever.



Perhaps you think me wild
or simple as a child,

| am a child of glory.

| am born from above

my soul is filled with love.
| love to tell the story.

My soul now sits and sings
and practices its wings

and contemplates the hour
when the messenger shall say
‘Come quit this house of clay
and with bright angels tower’.

VERKONDIGING
Koorzang: Where the light begins

Perhaps it does not begin,

perhaps it is always.

Perhaps it takes a lifetime t

0 open our eyes to learn to see

The luminous line of the map in the dark,
the vigil flame in the house of the heart
The love so searing

we can’t keep from singing,

from crying out.

Perhaps this day the light begins.
We are where the light begins.
Perhaps it does not begin,
perhaps it is always.



Toelichting op de Collecten:

1¢ collecte: ‘Moldavié’

2¢ collecte voor Emmaus

Collectebusjes: voor viuchtelingenkinderen in
Bodegraven

Geven kan via de QR code, de Emmauds app,
pge.nu of de collectezakjes bij de uitgang

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk
Zingen kinderlied: “Jezus is...” (Hemelhoog 348)

Jezus is het Licht der wereld,
Jezus is het levend Woord.
Jezus is de goede herder,
Jezus is het Lam van God.
Jezus is het levend water,
Jezus is het levend brood.
Jezus is de ware wijnstok,
Jezus is de Zoon van God.

Hij kent ons als geen ander,
Hij weet wie we zijn.

Hij weet hoe wij ons voelen,
Hij was een mens als wij.

Hij deelt in onze vreugde

en Hij kent ons verdriet.
Nee, er is niemand zoals Hij.



Jezus is de Messias,

Jezus is de bruidegom.

Jezus is de hogepriester,
Jezus is het Lam van God.
Jezus is de Zoon des mensen,
Jezus is de weg tot God.
Jezus is de Overwinnaar,
Jezus is de Zoon van God.

Hij is aan 't kruis gestorven,
Hij droeg daar onze schuld.
Hij gaf zijn eigen leven,

Hij heeft de wet vervuld.
Gestorven en begraven,
maar ook weer opgestaan.
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid.

Tijdens het voorspel van het slotlied is er gelegenheid
om de kinderen uit de oppas te halen

Slotlied: De wereld is van Hem vervuld
(Liedboek 825:1,8)

Heenzending en zegen
met gezongen Amen:
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